De Kracht van de Tora, Jonathan Sacks, uitgeverij Skandalon 2025, € 32,99, paperback
uitgave, 334 pag., ISBN 9789493220911

In de Kracht van de Tora onthult de voormalige opperrabijn van Groot-Brittannié Jonathan
Sacks hoe tijdloze Joodse wijsheid uit de wekelijkse Torah-lezingen ons leven kan
transformeren. Het boek biedt meer dan 50 essays die aanzetten tot anders denken, voelen
en handelen, met als doel: moed, hoop en zingeving in het persoonlijke leven. Deze essays
zijn geschreven als bemoedigende lessen, geschikt voor gelovigen, zoekers en denkers.

Drie maanden voor zijn dood op 7 november 2020 legde Jonathan Sacks de laatste hand aan
zijn laatste boek, waarvan in najaar 2025 een Nederlandse vertaling is verschenen. In de
Kracht van de Tora huldigt hij de stelling dat de wereld zou veranderen als het ideeéngoed van
het jodendom door mensen zou worden overgenomen. De Tora wordt gepresenteerd als een
bron die mensen oproept tot verantwoordelijkheid, vrije wil en het creéren van een beter
wereld. De auteur zegt “De Tora is niet een boek van mensen. Het is Gods mensenboek.
Volgens hem is het grootste religieuze mysterie dat God gelooft in mensen en niet andersom.
Het mysterie in het hart van het jodendom is niet het geloof in God. Het is Gods geloof in de
joden.

Alle 54 parasjot (meervoud van parasja), wekelijkse Torah-lezingen, voorziet hij van
commentaar en deze samen houdt hij de samenleving als spiegel voor. Actuele thema'’s
komen aan de orde zoals dialoog,ons brein, identiteit, populisme, verbond, sociaal contract,
de negatieve effecten van sociale media op de menselijke verhoudingen van de
communicatie, cyberpesten en filantropie.

Het boek is schitterend uitgegeven, leest gemakkelijk en is een aanwinst voor ieder die zich
wil verdiepen in de Tora; een spiritueel cadeautje!

Theo Kauffman
P.S.

Graag voeg ik het inkijkexemplaar toe met een sprankelende voorwoord van Esther van
Fennema (psychiater) en een voorbeeld van een parasja getiteld “Noach”.



